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HERBOREN

“Vandaag wordt u een blijde boodschap verkondigd.” Zo zou het kunnen   
beginnen. Misschien kijkt u wat vreemd. Misschien bent u wat meer vertrouwd 
met de bijbel en denkt u: “De kerk komt er weer laat mee. Kerstmis is al lang 
voorbij… en de Advent ook.” Of misschien hebt u de uitstekende ingesteldheid 
en vraagt u zich af : “Wat dan?”

Het goede nieuws vandaag is een wedergeboorte. Jawel, een soort 
reïncarnatie. “Hij” bestond al jarenlang. Dan was er eventjes een pauze van 
bestaan, niet verschijnen. En nu is hij er weer. Levend, levendig en echt. 
Vanaf vandaag krijgt u tweemaal per jaar “de nieuwsbrief” in uw digitale of 
materiële brievenbus. Nieuwtjes verteld over onze Pastorale Eenheid  
Heilige Vincent Rumbeke. Nieuwtjes over het leven hier ter plekke. 
Nieuws over mogelijke grote festiviteiten (lees maar verder op bladzijde 2 !). 
Nieuwtjes over het reilen en zeilen van de pastoraal anno 2024.

Kortom: U krijgt helemaal gratis een update van kansen en mogelijkheden en 
gelegenheden allerhande hier en nu: Activiteiten waarvoor we u uitnodigen en 
waaraan u kan deelnemen.

Festiviteiten die u alvast in uw papieren of digitale agenda kan noteren, omdat 
ze zeker de moeite waard zijn. Want u hoort bij onze gemeenschap… U bent er 
al jaren thuis… of u woont er nog niet zo heel lang… of u hebt hier kort geleden 
nog een stekje gevonden en vindt het goed om even een aantal concrete, 
mooie, zinvolle, feestelijke initiatieven opgelijst te zien.           

Zijn er nog geïnteresseerden: mail ons hun mailadres even door. Of vertel 
erover aan uw vrienden en kennissen. Door de activiteiten die verteld worden, 
en waaraan u allen kan deelnemen, voelen we dat deze gemeenschap leeft. 
Dankzij u. Dankzij ons SAMEN. En da’s toch zeker een goede boodschap. 
Neen?

Colofon

Coördinator: 
Diaken Antoon Vanhuyse
0473 47 35 47
diaken.antoon@outlook.com
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Herdenking 100 jaar heropbouw Sint-Petrus en Pauluskerk

                                  Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Bouw en Bewonder
                                         Op 14 oktober 1918 vernielden terugtrekkende Duitse troepen de Sint-Petrus en Paulus kerk, 
                                         net als vele andere West-Vlaamse kerken. Van 1922 tot 1924 werd de kerk door 
                                         de Rumbeekse bouwonderneming Verstraete herbouwd in dezelfde Ieperse gotiekstijl. 
                                         Nu is de kerk een prachtig gebouw met een grote erfgoedwaarde.

                                         “Naar aanleiding van 100 jaar heropbouw hebben we gespreid over het jaar 2024 
                                         een breed en gevarieerd programma in elkaar gezet”, vertelt Jo Spyckerelle, coördinator 
                                           van de werkgroep PetrusPaulus 100 enthousiast. Het startschot ging af op vrijdag 2 februari 
                                          bij het begin van Blasiuskermesse met de onthulling van een kerktoren-banner gekoppeld  
                                         aan een persmoment en de lancering van een campagne op sociale media. 
                                         Een bijzondere editie van de Rumbeekse macrons werd er gepresenteerd, en voor het 
                                         eerst kon het talrijk aanwezige publiek de gloednieuwe Petrus- en Paulus bieren ontdekken.

Op zaterdag 9 maart is er het openingsconcert door het kamerkoor El Grillo uit Gent. Zij brengen polyfonische muziek 
met als thema ‘De spirituele rol van de kerk sinds de middeleeuwen’. De Adriaan Willaertstichting, en OekeneInviteert 
zetten mede hun schouders onder dit uitzonderlijk concert. Organist Dirk Blockeel zorgt voor een inleidend 
mini-orgelrecital.

Tijdens de OpenKerkenDagen is er op zaterdag 1 juni om 17.30 uur een feestelijke eucharistieviering voorgegaan 
door bisschop Lode Aerts. De volgende zondagnamiddag, 2 juni, vindt een reeks theater-kerk-wandelingen plaats 
onder de noemer ‘1924, St.-Petrus-en-Paulus uit zijn assen herrezen’. De deelnemers vertrekken in een heuse 
ouderwetse processie naar de kerk vanuit het parochiaal centrum Den Hazelt. In de kerk zelf worden rituelen en 
gebruiken van 100 jaar geleden (doop, biecht, communie, zondagspreek en Blasius-wijding) luchtig-nostalgisch 
nagespeeld. Op verkiezingszondag 9 juni volgt dan de tweede reeks theater-kerk-wandelingen.

“Maar ook na de zomervakantie blijft er nog heel wat te zien en te beleven”, vervolgt voorzitter Arnold D’haene. 
“Vrijdag 6 september start onze OpenMonumentenMaand, een speelse en mooie tentoonstelling ‘Kerkewerk”, 
met de nadruk op erfgoed en de geschiedenis van de kerk. In nieuwe vitrines worden bijvoorbeeld kleine kerkschatten 
getoond, die anders verborgen bleven voor het publiek, kortom, de kerk zoals je ze nog nooit zag.”

Volgende kapstok is de OpenBedrijvenDag. “Op vrijdag 4 oktober wordt het boek ‘Kerkewerk’ over 200 jaar 
aannemers Verstraete gepresenteerd”, bevestigt Francis Verstraete, achterkleinzoon van de stichter en naast 
Zoutman hoofdsponsor van 100 jaar kerk. Ter gelegenheid van Allerzielen is er een tweede tijdelijke tentoonstelling
van “Eén miljoen bidprentjes – Voor Eeuwig Herinnerd” uit de verzameling van pastoor Leopold Slosse.

Op zondag 15 december om 18 uur is er het slotevenement samen luisteren en zingen met de Rumbeekse koren, 
de harmonie Sint-Cecilia en muziekatelier Amate Galli.

Een hele reeks lokale besturen en organisaties ondersteunen het project: de Kerkfabriek Sint-Petrus en Paulus, 
de Pastorale Eenheid H. Vincent, de antenneploeg Sint-Petrus en Paulus, Stadsbestuur en Stadsarchief, TERF, 
de Provincie West-Vlaanderen. Minstens even belangrijk is de samenwerking en verankering met lokale verenigingen, 
naast de reeds hierboven genoemde: Gezinsbond, Blasiuscomité, Familiekunde Vlaanderen-Oekene, 
OKRA Rumbeke-Oekene, buurtcomité Rumbeke Platse, Samana, de Rumbeekse basisscholen, 
de woonzorgcentra Sint-Henricus en De Hovenier.

Schepen Mieke Vanbrussel (Erfgoed en Cultuur) ziet deze herdenking als een lovenswaardig initiatief: “Boeiend om 
te ontdekken hoe de werkgroep erin slaagt om ons erfgoed, waar we dagelijks voorbij rijden zonder er nog echt op 
te letten, weer op een originele manier onder de aandacht te brengen van de Rumbekenaars. Ook mooi dat ze dat 
doen met de inzet van tal van andere lokale verenigingen en organisaties.”

De ambitie van het project is om ook nà 2024 een blijvende bijdrage te leveren: er komen vitrines voor de kerkschatten, 
de verlichting wordt verbeterd, tentoonstellingspanelen, en wellicht ook wifi in de kerk voor o.a. video-streaming.

“De baseline van het project: Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Bouw en Bewonder verwoordt verschillende emoties, 
hopelijk zullen velen die ervaren tijdens het bijwonen van één of meerdere evenementen, en kijken ze op een
nieuwe manier naar onze “Kerk in het Midden”, besluit Jo Spyckerelle. 



Herdenking 100 jaar heropbouw Sint-Petrus en Pauluskerk

 “Alle info en toegangskaarten voor de evenementen kan je ook vinden op www.petruspaulus100.be” 
  info@petruspaulus100.be

Vieringen in onze Pastorale Eenheid Heilige Vincent



Proficiat met de geboorte van je dochter of zoon !

Als je de komst van dit kind als een kostbaar Gods geschenk ervaart,
als je God daarvoor wil danken,
als je Zijn zegen over haar/zijn verdere levensweg wil vragen,
als je je kind gelovig wil opvoeden, … 
dan is het zeker zinvol om je kind te laten dopen.

Alle doopvieringen gebeuren individueel in gezins- en familieverband.

Voor een doopviering neem je best tijdig contact op
met diaken Antoon Vanhuyse, diaken.antoon@outlook.com

Hij bezorgt dan het aanvraagformulier en de doopkalender met vrije doopmomenten. In principe zijn er 
doopgelegenheden elke zaterdag tussen 14.15 en 16.30 uur in de St.-Petrus en Pauluskerk te Rumbeke.
Op zondag is dit tussen 10.00 en 11.30 uur na de zondagsmis. Op onpare zondagen van de maand 
in de St.-Martinuskerk in Oekene en op de pare zondagen in de St.-Henricuskerk op de Zilverberg. 
Pas na bevestiging van diaken Antoon is de datum en plaats definitief. 

Enkele weken voor de afgesproken datum zal diaken Antoon op bezoek komen om de doopviering voor te 
bereiden en stil te staan bij enkele belangrijke symbolen en handelingen.
Wie het wenst, kan in overleg met diaken Antoon zelf een tekstboekje samenstellen.

In het weekend van Blasiuskermesse worden alle ouders, die tijdens het voorbije jaar hun kindje lieten dopen, 
voor een gezamenlijke Lichtmisviering met aansluitend een ontmoetingsmoment, uitgenodigd.
Dit jaar is dit op zaterdag 3 februari om 17.30 uur in de St.-Petrus en Pauluskerk te Rumbeke.

Kalender Speciale Vieringen

Datum

14 feb
23 mrt
23 mrt
24 mrt
28 mrt
29 mrt
29 mrt
30 mrt
30 mrt
24 apr
25 apr
28 apr
  4 mei
  4 mei
  4 mei
  4 mei
  4 mei
  5 mei
  5 mei
  9 mei
25 mei
25 mei
26 mei
26 mei
26 mei
  1 juni
22 juni
23 juni
15 aug

 Uur

18.30
14.30
17.30
  9.00
19.00
15.00
19.00
17.30
20.00
19.00
19.00
10.30
10.30
13.30
15.30
17.30
17.30
  9.00
11.00
  9.00
14.00
16.00
  9.00
  9.30
11.00
17.30
17.30
  9.00
  9.00

Kerk

SH/Z
SPP/R
SPP/R
SH/Z
SH/Z
SPP/R
SM/O
SPP/R
SPP/R
SPP/R
SPP/R
SM/O
SPP/R
SPP/R
SPP/R
SPP/R
SPP/R
SPP/R
SPP/R
SPP/R
SPP/R
SPP/R
SH/Z
SM/O
SH/Z
SPP/R
SPP/R
SPP/R
SPP/R

VIERING

Aswoensdag
Lenteviering PVT Valckenburg
Palmzondag / 2de instapviering EC
Palmzondag / 2de instapviering EC
Witte Donderdag
Goede Vrijdag / kruisweg
Goede Vrijdag / avonddienst
GEEN WEEKENDVIERING
Paaswake
Vormselwake
Vormselwake
100 jaar Landelijke Gilde & Ferm
Vormsel St.-Jozef & Windekind
Vormsel Beitem
Vormsel Oekene
GEEN WEEKENDVIERING
Vormsel Zilverberg
Vormsel De Vlieger
Vormsel De Verrekijker
O.L.Heer  Hemelvaart
EC De Verrekijker
EC De Vlieger & Windekind
GEEN WEEKENDVIERING
EC De Ark
EC Klim & Zilverbergschool
Viering 100 jaar kerk met de bisschop
Dankviering EC & Vormsel
Dankviering EC & Vormsel
Tenhemelopneming van Maria

(SPP/R) St.-Petrus & Pauluskerk Rumbeke - (SM/O) St.-Martinuskerk Oekene - (SH/Z) St.-Henricuskerk Zilverberg

Nieuws

Woensdag 14 februari om 18.30 uur :
Aswoensdagviering in de St.-Henricuskerk,
aansluitend kans tot sober maal.
Vooraf inschrijven voor de broodmaaltijd
is noodzakelijk, graag voor 11 februari
via els.delie@telenet.be, betalen kan ter 
plaatse. Volwassene : 8 euro - kind : 5 euro

Vrijdag 1 maart om 19.30 uur :
Els en Nico Staessens-Delie zijn al sinds
2010 actief met een project in India.
Ze brengen over hun inleefreis en
realisaties een getuigenis in de 
St.-Petrus en Paulus kerk.
Er is ook kans tot ontmoeting bij een 
Indisch drankje.

Zondag 17 maart om 12 uur :
Naar jaarlijkse traditie nodigt de missiewerking 
je van harte uit op het solidair maal t.v.v.
Broederlijk Delen in zaal Ten Hazelt.
Op het menu een winterbarbecue, vergezeld
van warme groentjes en kroketjes.
Vooraf inschrijven en dit uiterlijk voor
10 maart bij Els Delie (els.delie@telenet.be)
Volwassene : 15 euro - kind : 10 euro

Op 24 en25 april vindt in de kerk St.-Petrus
en Paulus een vormselwake plaats. Een
biddend en bezinnend gebeuren voor de 
vormelingen, hun ouders, peters en meters.
Deze wake start telkens om 19 uur.


